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dergelijke passage tot gefronsde wenkbrauwen aanleiding geven, maar in de context van
een korte, essayistische inval, die je leest tijdens een kleine treinreis, is zo’n vermenging
van categorieén en taalspelen merkwaardig verfrissend. Met de constatering dat Resonanties
ideale treinlectuur is wordt niets denigrerends bedoeld : de opstellen zijn niet geschreven
met de opzet om achter elkaar te worden doorgelezen; twee, drie treffende gedachten zijn
voldoende. De rest bewaar je dan voor het volgende traject. En treffende gedachten zijn
rijkelijk door deze essays gestrooid, waardoor opnieuw een resonantie kan ontstaan, nu
tussen auteur en lezer. Dat was voor deze lezer bijvoorbeeld het geval in het opstel waarin
de mythe van het natuurlijk 'evenwicht’ kritisch tegen het licht wordt gehouden, of bij de
pregnante en heldere illustratie van Heisenbergs zo vaak misbruikte onzekerheidsrelatie.
Er zijn ook talrijke mooie uitstapjes buiten het domein van de natuurwetenschappen; zoals
in het essay waarin de onverwachte band wordt gelegd tussen de door Bodifée 'koel’
genoemde muziek van Saint-Saens en diens bijna professionele interesse in de astronomie,
of in het opstel waarin Simone Weils aandacht voor de relatie tussen beschouwelijkheid,
wiskunde en mystiek aan de orde wordt gesteld. Natwurlijk zijn niet alle invallen van
Bodifée voor ieder even verrassend, dus een zekere neiging tot doorbladeren wordt wel
eens aangewakkerd, met name wanneer hij de toon aanslaat van 'Oom Jan leert zijn neefje
schaken’, bijvoorbeeld bij de beschrijving van het functioneren van de compactschijf, of
bij het formuleren van ietwat gezochte contradicties (water dat zowel verbrandingsproduct
als blusmiddel is, jongen, is dat niet wonderbaar 7). Naast merkwaardige drukfouten
(p. 54 : de thymusklier die beschreven wordt als een klein orgaan achter het "borstbeeld”)
valt ook een enkele wetenschappelijke lapsus op, bijvoorbeeld de foutieve these dat zeep
water met vuur[!] zou verbinden (p. 129) waarna de ontboezeming dat het hier gaat om
“een chemisch goochelwerk, even gewaagd als verfrissend, en een stunt van een diepe
betekenis" voor de lezer een heel andere betekenis krijgt. Maar de meeste van de
Resonanties zijn een genoegen om te lezen, misschien wel allereerst omdat Bodifée, zoals
zoveel wetenschappers, er impliciet van doordrongen is dat wetenschapsbeoefening ten
diepste een esthetische motivatie kent. In sommige opstellen gaat hij daar ook expliciet
op in, bijvoorbeeld wanneer de platoonse gedachte dat "een idee maar goed is als het mooi
is" (p. 83) nader wordt gethematiseerd, of in het mooie opstel over de natuurkundige Dirac,
die zodanig overtuigd was van het belang van eenvoud en elegantie in wetenschappelijke
theorievorming, dat hij een esthetisch overtuigende theorie niet wilde prijsgeven als die
door een enkel storend feit leeck te worden weerlegd. Om een beeld van een ander (de
theoloog J. Wissink) te gebruiken : zo’n theorie is te mooi om niet waar te zijn.

In zekere zin om dezelfde karaktertrekken waarom ik Resonanties zo heb kunnen
waarderen, roept Bodifées Aandacht en aanwezigheid gemengde gevoelens bij me op.
Weliswaar noemt Bodifée het boek een essay - sinds de "uitvinder’ van dit literaire genre,
Michel de Montaigne, een slimme veiligheidsclausule om aan te geven dat je geen
wetenschappelijke verhandeling schrijft, en een *poging’ hoeft niet voor 100% te overtuigen
— er steken toch meer pretenties in dan in de korte invallen van Resonanties. Dit is geen
bundel voor in de trein, maar een boekje (124 pagina’s, met ruime marges en bedrukt met
een grote letter) voor op het bureau, met het potlood emaast. En, ik zeg het maar meteen,
met het rode potlood emaast. De veelbelovende tite] roept reminiscenties op aan Josef
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Aandacht en aanwezigheid roept inderdaad gemengde gevoelens op. Ook in de zin
dat er toch alinea’s in voorkomen die in positieve zin 'bedenkelijk’ zijn, zoals in de
paragraaf over de samenhang van aandacht en de esthetische en zelfs religieuze motivatie
van wetenschappelijk onderzoek (p. 35-36), in de reflecties over het verband tussen het
kwaad en gedachteloosheid (p.47), in de opmerkingen over de relatie tussen aandacht,
waarheid en respect (p. 44). Daarin biedt Bodifée enkele eenvoudige maar elementaire
inzichten, die best nog eens gezegd mogen worden. Maar dat had ook gezegd kunnen
worden in drie korte stukjes voor in de trein.

Wil DERKSE
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"Je dis toujours la vérité : pas toute parce que toute le dire,
on n’y arrive pas. La dire toute, c’est impossible, matériel-
lement : les mots y manquent. C’est méme par cet impossi-
ble que la vérité tient au réel."

Met deze woorden opende de psychoanalyticus Jacques Lacan een uitzending van
de ’Dienst Onderzoek’ van de Franse televisie in 1973. De realisator van het programma
was de jonge Benoit Jacquot; Jacques-Alain Miller bereidde vragen voor rond enkele
belangrijke themata, waarop Lacan zich schriftelijk kon voorbereiden vooraleer ze te
zeggen. Hieruit ontstond het theoretisch uiterst belangrijke essay Télévision. De Gentse
psychoanalyticus Julien Quackelbeen vertaalde het nauwgezet en schreef er onlangs een
uitvoerig commentaar op : Zeven avonden met Jacques Lacan.

Zijn verlangen is een onderwijs te verzekeren over de psychoanalyse zonder daarom
een algemene inleiding of een overzichtswerk te willen afleveren. Het gaat er eerder om
de lezer te verleiden tot het formuleren van nieuwe commentaren. Met en voorbij Lacan
worden oorspronkelijke concepten van Freud opnieuw belicht. De barokke literaire stijl
van Lacan wordt hierbij met zwier dicht-bij ver-taald naar een kleurig Nederlands palet.

Heeft de psychoanalyse iets te zeggen over de waarheid wat niet reeds door filosofen
werd bedacht en om welke verhouding tussen waarheid en het reéle gaat het hier 7 Het
gaat om de waarheid van het onbewuste. "De waarheid is sprekend. Ze verschijnt in alles
wat talig gestructureerd is. Ze heeft geen uitverkoren geliefden nodig om haar te
verdedigen, geen officiéle eredienstheoefenaars die haar vertegenwoordigen. Ze wordt bij
de pachters van de waarheid snel een verzuurde maagd, een grijnzend masker, een versleten
oud-modisch balkleed".




