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Inmiddels bleven er in Paraguay nog Fischers, Sterns, Halkes en Schweikharts die
zich een superioriteitsgevoel bleven aanmeten tegenover de lokale bevolking. Maar de
kolonie is gedoemd om te verdwijnen... door genetische degeneratie. Ben Macintyre heeft
ervoor gezorgd dat dit stukje recente geschiedenis niet zou vergeten worden. Hij beschikt
over een vlotte pen en zijn boek is aangename lectuur. Hoewel de titel niet volledig de
lading dekt, bekomt de lezer wel veel informatie over Forster, het opkomend nationalisme
in Duitsland aan het eind van de vorige eeuw, de Duitse kolonie in Paraguay en Elisabeth
Nietzsche. Maar Macintyre graaft niet steeds diep genoeg. Hij beperkt zich te dikwijls tot
details en het geven van allerlei wetenswaardigheden zonder naar diepere oorzaken te
zoeken. Zeker bij de behandeling van de relatie van de filosofie van Nietzsche, of eerder
de intellectuele spinsels van Elisabeth, met het opkomend nazisme, houdt Macintyre zich
op de vlakte. Toch is dit een interessant boek geworden voor wie interesse heeft voor dit
stukje cultuurgeschiedenis.

Freddy DUTOIT
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Ondanks de vele 'ismen’ die de huidige pluriforme filosofie zo tolerant doet lijken
leeft bij menige wijsheidsminnaar een, bijna taboe verklaard, verlangen naar een soort
wijsheid waarbij subjectieve 'wijsheidjes’ consensus bereiken kunnen. Misschien is er toch
zoiets als ontgrenzende wijsheid mogelijk, ook al moeten we begrenzende taal-"termen’
gebruiken. Juist in onze tijd leeft bij menige denker een hevig verlangen naar een ruimer
soort wijsheid. Dit is objectief meetbaar aan een tal van filosofische benaderingen van
praktische problemen. Sophia wordt feller begeerd naarmate mensen zich bewuster worden
van relatieproblemen met zichzelf, de ander en een niet te meten milieu. Veel tijdgenoten
wagen zich aan een moeizame zoektocht in een — door modieuze termen overwoekerd
— filosofisch woordenwoud. Zou er heil zijn te vinden voor een gebroken relatie ?
Waaraan zouden we een ruimer soort wijsheid kunnen herkennen ? Wijs is het intussen
om tijdens een zoektocht in een filosofisch woordenwoud een goed woordenboek mee te
nemen, zoals er onlangs op de boekenmarkt zo een nieuwe wegwijzer is verschenen :
Woordenboek Filosofie onder redactie van Harry Willemsen. Dit Nederlandse woordenboek
kan een nuttige leiddraad zijn voor wie tussen wijsgerig gebladerte zoekt.

Hoewel we niet weten hoe we de wijsheid zouden kunnen herkennen, zoeken we
haar vaak in boeken. Toch is het mogelijk dat ze niet alleen in woorden is te vinden.
Uiteindelijk worden er geen woorden gezocht, maar een verbetering van de relatie die de
filosoof op één of andere manier zelf belichaamt. In het verlangen van de filosoof










