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De motor achter deze veranderde visie op de natuur was vooreerst de groei van de
materigle beschaving (van ongeveer de negende eeuw begon de landbouw enige betekenis
te krijgen) waardoor de mens van de natuur vervreemde maar vervolgens ook de gestage
opgang van een meer rationele houding die vanaf de twaalfde eeuw bij de ontwikkelden
begon door te breken. (blz. 35)

Een gelijkaardig proces doet zich tevens voor in verband met de ervaring van de
dood. “In een beschaving die met de dood op vertrouwde voet stond, was het sterven nog
geen omnatuurlijke of monstrueuze gebeurtenis, zoals later het geval zou zijn..." (blz. 72).

Uit de andere hoofdstukjes onthouden we nog enkele verwijzingen naar het
*aristocratiseringsproces’ waarbij de krijgskunst als "een taak van één beperkte stand wordt
gezien" (blz. 119). Aanwijzingen hiervoor vindt men vanaf de negende eeuw wamneer
bijvoorbeeld blijkt dat vele vrije mannen niet meer onder de wapens worden geroepen
(blz. 120).

Deze enkele interessante gezichtspunten ten spijt, kan men dit boek niet volledig
geslaagd noemen. Vooreerst blijft de auteur té veel aan de oppervlakte. Nergens wordt zijn
invalshoek geconfronteerd met de resultaten van het meer 'traditionele’ historisch
onderzoek. Zo zou het in zijn bespreking van de verhouding tussen mens en natuur boejend
zijn geweest om zijn ideeén even te plaatsen naast de filosofische of theologische inzichten
ter zake. Ook zou het leerrijk geweest zijn om het aandeel van de grote kloosterhervorming
van Cluny in de gewijzigde situatie van de adel of bij het ontstaan van een andere kijk op
de dood, aan te geven. En zo kan men blijven doorgaan.

Nauw hierbij aansluitend is er het feit dat Fumagalli veel gebruik maakt van
anecdotes. Dit levert zeker en vast enkele leesbare bladzijden op, maar draagt door de
eerder ongelukkige keuze ervan niet bij tot de verduidelijking van het betoog.

Een tweede aanmerking betreft de opbouw van het werk. Men kan moeilijk beweren
dat het hier gaat over een volwaardig boek. Eerder zijn het losse artikelen die de auteur
op een slordige manier heeft samengevoegd; ze tonen de vele overlappingen, het weinig
samenhangend betoog, de schrijfwijze van eigennamen die naargelang het hoofdstuk
verandert (zie Gerald van Aurillac), enzovoort

In zijn woord vooraf vergelijkt de Franse historicus Jacques Le Goff dit boek met
Huizinga’s meesterwerk Herfsttij der Middeleeuwen. De vergelijking zou in het voordeel
uvitvallen van Fumagalli (blz. 11). Toen Le Goff dit schreef moet de mist boven Frankrijk
wel heel dik zijn geweest.
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