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Sylvain De Bleeckere & Michel Meynen, Leren filosoferen, een vrije toegang tot het Huis
van de Filosofie. Kapellen, Pelckmans, 1994. 208 blz. 495 Bfr. ISBN 90 289 2042 0

Leren filosoferen is een boekje dat beoogt een verkenning in de filosofie te bieden
en de lezer op weg te helpen met het "vragend denken’. Bovendien verwachten de auteurs
dat het zal bijdragen aan de algemene vorming van de leerling of student. De illustratieve
stukken tekst van uiteenlopende wijsgeren, die zijn opgenomen, bieden geinteresseerden
de gelegenheid zich te oefenen in het zorgvuldig lezen van filosofisch proza. Het boek kan
volgens de schrijvers zowel binnen als buiten het onderwijs gebruikt worden.

Er zijn al vele inleidingen in de filosofie geschreven. Leren filosoferen onderscheidt
zich van de bestaande inleidingen door haar originaliteit. Die uit zich in de beeldende opzet
van het boek. Een beeldende opzet is mijns inziens niet alleen origineel, maar ook
verkieslijker dan een theoretische. Aan de hand van een beeld is het eenvoudiger kennis
over te dragen, die ook beklijft.

De ondertitel, Een vrije toegang tot het Huis van de Filosofie, geeft de invalshoek
van de schrijvers aan. Over dit Huis van de Filosofie gaat het eerste deel van het boek.
Het tweede deel beschrijft de levensweg van de mens, waaraan het Huis van de Filosofie
gelegen is.

In deel I stellen de auteurs de filosofie voor als een huis met verschillende kamers.
Ze laten de lezer overal rondkijken — bij voorbeeld in de kamer van de ethiek of in de
nis van de politieke filosofie - en vertellen wat daar zoal te beleven valt, dat wil zeggen,
met wat voor soort vragen filosofen op dat gebied zijn bezig geweest. Er is zelfs een
plattegrond van het Huis toegevoegd, die overigens sterk doet denken aan die van een
kathedraal. Zouden de schrijvers de filosofie misschien zien als een aardse afspiegeling
van de hemel, waarvan in de bijbel te lezen is: "In het Huis van mijn Vader zijn vele
woningen" ? Qverigens speelt religie geen rol van betekenis in Leren filosoferen. Het eerste
deel van het boek wordt besloten met een beknopt overzicht van de geschiedenis van de
filosofie.

Het tweede deel is opgezet aan de hand van het schilderij Levensfasen (1834) van
C.D. Friedrich. Daarop worden jeugd, volwassenheid en ouderdom uitgebeeld. Op deze
levensweg van de mens wijzen De Bleeckere en Meynen vier filosofische thema’s aan.
Hoofdstuk 1, ’De spelende mens’ heeft een verbinding met de kinderjaren, hoofdstuk 2,
'De handelende mens’ en hoofdstuk 3, 'De sprekende mens’ staan in relatie tot de
volwassenheid en 'De spirituele mens’ van hoofdstuk 4 typeert de ouderdom. Een veelheid
van vraagstukken en zienswijzen wordt in deze vier rubrieken ondergebracht, zoveel
overigens dat men soms het kader uit het oog dreigt te verliezen. De losse paragraafjes
geven weliswaar beknopt veel informatie, maar of Gadamer en Habermas in een notedop
bij de leek overkomen, betwijfel ik. Niettemin zal — buiten het onderwijs — dit boekje
aan belangstellenden een aardige indruk geven van wat er omgaat in het Huis van de
Filosofie.







