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bestaan van de opperwezens. Lucianus laat nu Zeus een vergadering van de goden
samenroepen omdat hun geloofwaardigheid zich in een crisissituatie bevindt. Zeus wil de
andere goden getuige laten zijn van de wijze waarop stervelingen over hen spreken, in het
bijzonder de epicurist Damis; op die manier wil Zeus hen wijzen op de emst van de
toestand : "Jullie zien het gevaar ? Hoe wij volledig in de klem zitten, omdat ons lot staat
of valt met een enkele sterveling. Van tweeén een : als ze tot het inzicht komen dat wij
alleen maar namen zijn, is het noodzakelijkerwijze met ons gedaan, of wij blijven in ere
zoals voorheen”. V66r de goden echter zijn samengekomen en in de vergaderzaal hun plaats
hebben ingenomen, gebeurt er natuurlijk een-en-ander, want de goden maken, zoals altijd,
ruzie over hun prioriteiten en rangorde, intussen zien ze de ernst van de problematiek niet
in — iets waarover Zeus zich vreselijk beklaagt. Lucianus laat dan een aards debat tussen
de ongelovige epicurist Damis en de verdediger van de goden, de stoicijn Timocles plaats
grijpen, terwijl de goden van op de Olympos toezien. Alle type-redeneringen en retorische
procedures komen hier aan bod, waarbij de goden niet gespaard worden. Damis blijft maar
spotten en lachen, geeft een kleinigheidje toe aan zijn scheldende tegenspeler, en verlaat
het toneel. De goden zijn echter tevreden met dat kleinigheidje : de massa’s nemen toch
hun toevloed tot de altaren waarop offers worden gebracht — ze doen zoals de mensen
"die door onbekenden met geweld worden bedreigd", zo concludeert Damis.

Zeus’ tragische rol in het hardnekkig strijden voor zijn bestaan en geloof in zijn
voorzienigheid, is voor de spottende Lucianus een bron van amusement, maar tegelijk
verraadt het stuk een steeds terugkerende geestesgesteldheid in periodes die op zoek zijn
naar gestalten van het heilige, gestalten die op de een of andere manier geloofwaardig
moeten zijn. Lucianus’ atheisme moet wel een zuiverende functie hebben gehad.
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Er kan niet naast gekeken worden. De belangstelling voor Hannah Arendts werk is
dezer dagen groot, zeer groot zelfs, ook bij ons. Dat blijkt althans uit de vele recente
nederlandstalige publicaties over deze toch lang in de schaduw gebleven auteur. Het
volstaat in dat verband te verwijzen naar de themanummers van de tijdschriften Krisis
(ur. 49, 1992), Wijsgerig Perspectief (jrg. 32, nr. 1, 1991/2) en De Uil van Minerva (vol.
10, nr. 2, winter 1993/4), naar de monografién van W.B. Prins (Op de bres voor vrijheid
enpluraliteit. Politiek in de post-metafysische revisie van Hannah Arendt. Amsterdam, VU
Uitgeverij, 1990) en J. Taminiaux (La fille de Thrace et le penseur professionel. Arendt




