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De verhalen — meestal afkomstig uit de literatuur, soms uit de film en de strip — dienen
aldus een wijsgerige antropologie. De auteur maakt ons duidelijk dat de condition
humaine nu eenmaal grotesk is. Er is niets aan te doen: wij zijn grotesk.

Het grote belang van dit boek schuilt in het onderstrepen van een verdergaand
inzicht, dat in de verhalen soms ook door de hoofdpersonen zelf wordt bereikt, namelijk
dat het groteske in de zin van het overdrevene, het excentrieke, het over de grens gaan,
omslaat in het besef van het menselijke tekort, de eindigheid en de gebrekkigheid.
Wanneer het groteske bijvoorbeeld gelegen is in de gedragingen die voortvloeien uit het
obsessieve verlangen altijd mooi te blijven, tonen die gedragingen de betreffende persoon
als kleinzielig. Of wanneer het groteske, zoals bijvoorbeeld bij Oedipus, bestaat in een
zucht naar kennis 6m de kennis, dringt bij hem na verloop van tijd een heel ander soort
kennis door, waar hij helemaal niet op uit was en die niet meer gewoon als kennis kan
worden opgepakt maar veeleer zijn hele bestaan achteraf uit het lood slaat. Analoog
daaraan maakt de auteur subtiel duidelijk dat de lege zucht naar kennis in de huidige
technisch-wetenschappelijke wereld of in de journalistiek zijn doel voorbijschiet én tot
andere inzichten kan leiden dan de gezochte.

In het groteske ligt een zelfontmaskering van de mens besloten: het kan niet anders
of het te ver gaan leidt tot een teruggang, tot een inkeer. Dit betekent echter niet dat pas
na het groteske, na het over de grens gaan, door deze terugkeer het eigenlijke menszijn
zou worden bereikt, dat dus aan deze zijde van de grens zou liggen. Nee, dat het menszijn
grotesk is, wil zeggen dat het over de grens gaan evenzeer tot het eigenlijke menszijn
behoort als het daarvan terugkomen. De menselijke eindigheid ligt tevens in het oneindig-
willen-zijn. De sleutel tot deze groteske beweging, deze op- en afgang, is het komische. In
het groteske werkt het extreme dat met oogkleppen op wordt doorgedreven op een zeker
moment komisch, en als we gaan lachen is dat merkwaardig genoeg vanwege de
ontnuchtering. Dat we grotesk zijn, kunnen we in feite dus heilzaam noemen: we gaan te
ver, dat wordt potsierlijk, en daar leren we van.

Het boek bevat drie delen. In deel 1, bestaande uit drie hoofdstukken, voert de
auteur het genoemde semantisch weefsel van het groteske ten tonele. Hij doet dat onder
meer aan de hand van het fragment over Tybeert de kater uit Reynaert de Vos, Gargantua
et Pantagruel van Rabelais en het verhaal ‘In der Strafkolonie’ van Kafka. Maar als
instrument van de analyse fungeert vooral het onderscheid dat de Italiaanse filmregisseur
Fellini maakte tussen twee typen mensen: de witte en de rode clown, de ‘Pierrot’ en de
‘Auguste’, waaraan de auteur uiteindelijk het onderscheid verbindt tussen enerzijds het
morbide, waar het lachen ons vergaat, ook het doorgedrevene dat uitloopt op het
totalitaire, en anderzijds de lach die het heersende vertoog ontwricht.

In deel 2 worden allereerst in drie hoofdstukken drie kemverlangens van de mens in
beschouwing genomen: het willen weten, het willen heersen en het jong en mooi willen
blijven. In deze indeling laten zich achtereenvolgens de theoretische, de praktische en de
esthetische instelling van de mens herkennen. Verreweg het langste hoofdstuk van het
boek is gewijd aan het willen heersen, preciezer gezegd aan het kind dat groot wil worden
om te kunnen heersen. Bij uitstek hier wordt het genoemde leerproces duidelijk dat met
het groteske gegeven is: het gedrag van een kind kan pas als grotesk worden beoordeeld
vanaf het moment dat het kind — blijkens een kunnen ‘doen alsof® in het spel — in staat is
de wereld op afstand van zichzelf te kunnen plaatsen. Het groteske schuilt immers, zoals
ook in het volgende hoofdstuk onder meer aan de hand van Der Tod in Venedig van
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weet dan wat de auteur in het stuk dat de lichte afweer opriep wilde zeggen en is alsnog
weer wat wijzer. En wie zegt dat alles in én keer glashelder moet zijn? Een boeiend
boek.

Frans VAN PEPERSTRATEN (Tilburg)

DE GODSDIENST VAN EEN GENEESHEER

Sir Thomas Browne, Religio Medici. De godsdienst van een geneesheer, Sjibbolet,
Amsterdam, 2011, 176 pp., € 22,50 ISBN 978 9491110 00 9

Een belangrijke tekst is aan ons hedendaagse taalgebied toegevoegd: Religio Medici, een
beroemd essay van de al te vroeg overleden Sir Thomas Browne, een Britse arts uit de
zeventiende eeuw. Dit boek werd de eerste keer in het Nederlands vertaald in 1665 maar
blijft ook vandaag nog interesse wekken. Wie ‘essay’ zegt en de context van de
zeventiende eeuw in gedachten houdt, denkt natuurlifk meteen aan de Essais van
Montaigne, al liggen beide boeken en auteurs behoorlijk ver uit elkaar. De tekst van
Browne gaat ten slotte in op een heel specificke vraag: zijn geloof en wetenschap, in het
bijzonder geneeskunde, met elkaar te verzoenen? Browne is wat dat betreft een apart
figuur. Sommige bladzijden van zijn tekst verwacht je eerder in een geloofsboek en zullen
elke wetenschapper zich doen afvragen waarom hij dit moet lezen. Daar staat tegenover
dat Browne zich niet zomaar aan het geloof overgeeft maar vooral de werken ervan prijst
en bovendien onrustig blijft zoeken naar de waarheid in de wetenschap: “Ik heb alle
richtingen doorgewerkt, toch vind ik er in geen enkele rust, alhoewel onze eerste studies
en jeugdige inspanningen ons kunnen doen kennen als peripatetici, stoicijnen, of
academisten: toch bemerk ik dat de meest wijze koppen uiteindelijk bijna allen de blijken
vertonen van sceptici, en als Janus staan op het gebied van de kennis” (161).

Voor Browne is het evident: geloof en wetenschappen zijn middelen die ons helpen
zoeken naar het ware en het goede, en ze hoeven elkaar dus niet uit te sluiten. Browne
lijkt zwaar te twijfelen of de moderniteit wel een project is om in mee te stappen. Hij is
geen prominente nieuwlichter die zoals Descartes of Galilei de feodale firmamenten
bestormt en religie uit het wetenschappelijk universum wil stoten. Tegelijk beoefent hij
wel de wetenschap, al moet het gezegd dat hij daarbij meer terugkijkt naar vroegere
inzichten dan hij op zoek zou gaan naar nieuwlichterij. Hij zal bijvoorbeeld nog volop de
humoresleer belijden — deze antieke leer gaat terug op de basisgedachte dat de mens
bestaat uit vier ‘humores’ of lichaamssappen — terwijl de geneeskunde van zijn periode
die juist afzweert en radicaal de empirische kant uvitgaat. Waarmee niet is gezegd dat
Browne naast die empirie heenkijkt, maar het is opmerkelijk om lezen hoe hij beide zaken
naast elkaar plaatst, alsof de vele onverenigbaarheden voor hem gewoon niet ter zake
doen.

In Religio Medici zijn de klassieken als ‘auctoritas’ prominent aanwezig maar tot
een systematisch wetenschappelijk betoog leidt dat niet. Daarvoor is Browne te zeer




