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Dit jaar verzorgt Luc Anckaert als gasthoofdredacteur, samen met het
Institutum Iudaicum, ons jaarlijks themanummer met als onderwerp: de joodse
filosofie. Naar aanleiding van dit nummer organiseert De uil/ een studieavond met
als titel: De holocaust en het joodse denken. De uitgave van dit nummer geeft ons
de gelegenheid om Simon Gronowski uit te nodigen. Als kind ontsnapt Simon uit
het enige door het verzet gestopte konvooi richting Auschwitz, met name het
bekende 20%° konvooi dat vertrok vanuit de Kazerne Dossin te Mechelen. Simon
overleeft de oorlog, wordt wees en op een filosofische manier poogt hij om zijn
persoonlijk drama een plaats te geven. In het boek Eindelijk bevrijd. Geen schuld,
geen slachtoffer — dat hij samen schreef met de beeldende kunstenaar Koenraad
Tinel, kind van een collaborerende familie uit Gent — probeert hij om het klassieke
joodse slachtofferverhaal te doorbreken. “De Joden hebben geen monopolie op
lijden.” 2 Op zijn wijze wil Gronowski het compartiment van het Jood-zijn, waar
onder andere ook de Swaan op wijst, overstijgen en een nieuwe verbindende
betekenis geven. Ook hier doet zich een opmerkelijke verschuiving van
betekenissen voor. Verdere praktische info over onze studieavond vind je
achteraan dit nummer.
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