


EDITO

Beste lezer,

Dit is het laatste nummer van Brood & Rozen voor de twintigste eeuw. Vrees niet, dit wordt
geen beschouwing over de afgelopen eeuw of over het jaar 2000.

Hoewel, 2000 is toch ook een beetje bijzonder voor ons: het AMSAB bestaat dan immers 20
jaar. In die 20 jaar zijn we alsmaar gegroeid. In aantal mensen, in lopende meters archief, in
boeken. En ook ons werkterrein werd steeds breder. Van socialistische beweging tot alle
mogelijke ‘nieuwe’ of beter ‘andere’ sociale bewegingen. Hoewel we steevast nog onder ‘kleur-
archieven’ worden geklasseerd, zijn we met veel meer bezig dan enkel de socialistische
beweging(en). Tijd dus voor een nieuwe naam die de lading beter dekt. We gaan het nieuwe
jaar in als ‘Instituut voor Sociale Geschiedenis’. Hierover hoort u zeker meer.

In 2000 gaat Brood & Rozenzijn vijfde jaargang in. En we zijn er eetlijk gezegd een beetje fier
op. De kinderziektes zijn we ontgroeid, de ploeg van Brood & Rozen is een team geworden.
We zijn erin geslaagd om de drie maand een nieuw product klaar te hebben. En elke keer
hebben we gestreefd naar kwaliteit. Natuurlijk lukte dit niet altijd even goed. Maar de positieve
reacties blijven komen, en ons abonneebestand blijft groeien.

Daarvoor willen wij ook u bedanken, beste lezer. En durven wij u vragen om eventuele opmer-
kingen niet in te slikken, maar door te gevén aan de redactie.

Want we willen niet indommelen of op onze lauweren rusten. We blijven even alert én betrok-
ken bij wat er in de wereld van de sociale geschiedschrijving leeft en beweegt.

Wij hopen dat u ons zal blijven volgen en wensen u heel oprecht een fijn eindejaar toe.

De redactie






