


Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis was de laatste weken niet uit het 

nieuws. Op 22 mei 2002 keerde namelijk 62 ton Belgisch archief in militair 

konvooi vanuit Moskou terug naar België. De radio-en tv-programma's Terza

ke, Voor de Dag en De Wandelgangen wijdden een mooie aflevering aan het 

hele gebeuren en de voorgeschiedenis ervan. 

Een voorgeschiedenis die teruggaat tot 1991 toen dr. Wouter Steenhaut, direc

teur van Amsab, bij zijn onderzoek voor zijn doctoraat de verloren gewaande 

archieven van het vroegere Nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis lo

kaliseerde in het Osoby-archief in Moskou. Samen met Amsab-archivaris 

Michel Vermote trok Wouter Steenhaut naar Moskou waar zij nog vele andere 

archieven op het spoor kwamen. Als eerste Belgische navorsers mochten zij 

deze archieven in volle vrijheid consulteren. Meerdere keren zijn Wouter en 

Michel over en weer gevlogen, de ene keer al met meer resultaat dan de 

andere. Over de perikelen rond de internationale restitutieproblematiek, de 

financiële voorwaarden daaraan gekoppeld, de urenlange onderhandelingen 

en de tergende bureaucratie hebben we het hier niet. Wie wil kan het span

nende verhaal van de Russische archieven volgen in het boek Een zoektocht 

naar archieven dat Amsab uitgaf in 1997 en, voor de laatste perikelen, in het 

volgende nummer van Brood & Rozen. 

Wat hier wel even de aandacht verdient is het doorzettingsvermogen van 

Wouter en Michel dat ertoe heeft geleid dat ook andere instellingen hun ar

chieven terugkrijgen. In welke mate die archieven een invloed zullen hebben 

op het historisch onderzoek is nu nog niet echt duidelijk. Maar dat een kleine 

instelling als de onze erin geslaagd is de spectaculaire teruggave op nationaal 

niveau te bewerkstelligen verdient zeker een bijzondere vermelding. 

Toen we met verschillende: Amsab-medewerkers de Terzake-reportage beke

ken in onze videoruimte was dat met een gevoel van fierheid. 

Proficiat Wouter, proficiat Michel. 

Paule Verbruggen 

Het einde van een geschiedenis: de laatste Belgische archiefdoos verlaat de 
Russische depots 




