


jf Een bibliotheekschenking... 

'S Jacqueline Verhaeghe-Aerens, Amsab 

... is meer dan boeken en tijdschriften! 

... is ook een wegschenken van een stukje levensgeschiedenis, een identiteit! 

Vooraleer de beslissing valt boeken zomaar weg te geven gaat daar dikwijls een lange 

tijd over. Soms met heimwee. Of plots. Grote schoonmaak op zolder, kelder of garage. 

Een overlijden. Bij plaatsgebrek wegens het gaan wonen op een appartement of in een 

home. Of een afreageren "Ik zet er een punt achter!" 

De boeken verraden hun vorige bergplaats. Netjes opgeborgen in de bibliotheekkast 

of vochtig, beschimmeld, zo zwart als de kolen. Of zo erg stoffig datje best een stof-

masker gebruikt om er de juweeltjes of unieke exemplaren van tussen te halen. Ook de 

muizen hebben zich af en toe hun stukje toegeëigend. 

Boeken vertellen ook wat over hun bezitter. Exemplaren als nieuw! Zorgvuldig ge

bruikt. Boeken met de tekst doorgestreept, onderstreept, notities. Boeken vol kran

tenknipsels, documentatie en zelfs bijbehorende postzegel. 

Een collectie van honderden boeken waarvan zeker zeventigjeugdboeken uit de jaren 

dertig, prachtig geïllustreerd. Wie had het geluk zoiets te krijgen? Resultaat: dat kleine 

kind is iemand geworden! Een annotatie, een opdracht van de auteur, een genummerd 

exemplaar, of kortweg een vermelding: "Onze eerste ontmoeting". 

Ook kleinigheden in boeken laten hun sporen na... een vliegtuigticket, een ponskaart, 

een hotelreservatie, een servetje, een kindertekening, een Russisch alfabet. 

De diversiteit van de boeken toont aan waar de belangstelling van de bibliofiel naar 

uitging. 

Bij het ontsluiten van een schenking is men vol verwondering, bewondering, hoe ieder 

een eigen belanstellingspunt had gedurende zij n leven. Het is dan ook met alle respect 

en discretie, zelfs met een beetje weemoed dat wij schiften, maar we blijven dankbaar 

dat ons zulke schatten -worden toevertrouwd. 

Elke schenking is een verrijking van onze geschiedenis... 

49 

TGSB 2002/4 




