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OVER HET KLEINE EN HET GROTE …

Het laatste nummer van 2006 brengt twee bijdragen uit de wereld van de nieuwe sociale 
bewegingen. De eerste is een analyse van de werking van Oxfam-Wereldwinkels die dit jaar 
35 jaar bestaan, de andere schetst de - korte - levensloop van een alternatief persagentschap, 
Agence de Presse Libération-Belgique. Beide auteurs maakten hun eindverhandeling op basis 
van archieven die zich in Amsab-ISG bevinden. 

Een derde bijdrage leek ons interessant in de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het betreft een portret van Jan Van Rijswijck, burgemeester van Antwerpen van 1892 tot 
1906. Van Rijswijck was een Vlaamsgezind liberaal die de naam had ‘naar de socialisten te 
hangen’ en bijzonder populair was. Geen poging tot recuperatie, wel een voorbeeld van de in 
die periode vaak vage grens tussen socialisme en liberalisme.

Daarna komt een opmerkelijk verhaal over het ontwerp van het standbeeld van Anseele, en 
dit in het kader van de tentoonstelling die Amsab-ISG organiseerde naar aanleiding van de 
150e verjaardag van diens geboortedag. Hopelijk een eerste aanzet tot een degelijke biografie 
die al zolang op zich laat wachten. In zijn boek, ‘Mijnheer Slunse’, een schitterende biografie 
van de West-Vlaamse socialistische voorman August Debunne, schrijft Hendrik Defoort hoe 
historici zich sinds de jaren 1980 steeds meer in levensverhalen vastbijten. Een vaststelling 
die dan toch niet opgaat voor de socialistische voormannen, althans niet de Belgische. Is het 
de schroom om toch maar niet in een personencultus te vervallen, om de rol en invloed van 
het individu in een massabeweging toch maar niet te overdrijven? Wat er ook van zij, naast 
Anseele wachten nog vele markante personen uit de sociaaldemocratische beweging op een 
biografie. Het Anseeleproject wordt een volgende uitdaging voor Amsab-ISG, in samenwer-
king met de academische wereld dan wel. 

Naast de tentoonstellingen, publicaties en talloze projecten, werkt de Amsab-ploeg in stilte  
voort aan de verwerking van de meters archief die binnenstromen, aan de restauratie van 
verwaarloosde vlaggen, aan het repertoriëren van de talloze boeken, tijdschriften, foto’s en 
affiches. In dit nummer zoals steeds de recentste verwerkingsresultaten.

Tot slot willen we even stilstaan bij de gedachte dat het tien jaar geleden is, in november 
1996, dat Guy Vanschoenbeek is overleden. Guy heeft in 1996 het tijdschrift Brood & Rozen 
gecreeërd en had er grootse plannen mee. De redactie en het hele personeel blijven zijn nage-
dachtenis eren.  
 
Wij wensen u nog een heel fijn en gelukkig nieuwjaar. Blijf ons volgen in 2007!

										          Paule Verbruggen  
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