
	

	 ‘Er groeit hier beneden brood genoeg

	 Voor alle mensenkinderen,

	 Op roos, mirte, rumbonen, schoonheid en vreugd

	 Behoeven we niet te minderen.’

	 Uit: Heinrich Heine, Duitsland, een wintersprookje, en andere 
	 gedichten, Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009, 

	 vertaling: Peter Verstegen. 

‘Nieuwe lente, nieuw geluid’. Zo begon Guy Vanschoenbeek vijftien 

jaar geleden zijn eerste edito van Brood & Rozen. Daarin stelde hij het 

nieuwe tijdschrift voor als ‘een medium voor wetenschappelijke com-

municatie’ dat ‘de brede waaier van de sociale en democratische dy-

namiek in onze politieke en sociale geschiedenis’ wou bestrijken. Het 

tijdschrift moest een kruispunt worden van álle sociale bewegingen, 

de oude en de nieuwe, de socialistische, christendemocratische en li-

berale. Het mocht ook geen geografische grenzen kennen. Daarnaast 

zou het een soort mededelingenblad zijn met nieuws uit het toenma-

		 een kruispunt
lige AMSAB zelf. Zo schreef Guy het allemaal. Hij had al talloze num-

mers vooraf gepland. Een paar maanden later was hij niet meer. 

Vijftien jaar later ís Brood & Rozen uitgegroeid tot een kruispunt, 

maar dan tussen verschillende werelden: de universiteiten, het 

erfgoedveld, de vrijetijdshistorici, de archiefvormers en een ruime 

groep van geïnteresseerden. Het brengt geschiedenis over mensen die 

dromen van een betere wereld, over de bewegingen waarin ze actief 

zijn, over hun leven, hun werk, hun grote en kleine strijd. 

De eerste jaren was het vooral zoeken naar kopij. Intussen heeft 

Brood & Rozen zijn plek gevonden en kent iedereen die dat wil de 

weg naar het tijdschrift. Dat geeft ons de luxe om meer aandacht te 

besteden aan leesbaarheid, taal en afwisseling tussen de bijdragen. 

Want in Brood & Rozen moet je à la carte kunnen proeven en niet per 

se het hele menu nemen. 

Na vijftien jaar kijken we even om. We klinken op de mensen van 

Amsab-ISG die het tijdschrift maken, op de auteurs die zestig 

nummers volschreven, maar vooral op jullie, onze lezers, want zonder 

lezers geen blad. 

					     Paule Verbruggen


